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Kostbaar in Gods ogen 
Kleuteronderwijzeres Lăcrămioara Voinescu vertelt: 

Afgelopen periode hebben we veel sneeuw gehad en heeft het flink gevroren. 

Wij zijn erg dankbaar voor de goede verwarming en de voorraad hout. Dankzij 

uw steun is het behaaglijk in school. ’s Avonds laat gaat mijn man Viorel naar 

de kleuterschool om te zorgen dat de kachel blijft branden in de nacht en het ’s 

ochtends niet ijskoud is als ik op school kom.

Veel kinderen hebben last gehad van griep 
met als symptomen koorts en diarree. Ik 
hoop dat het nu over is. Graag wil ik een 
aantal kinderen aan u voorstellen: Matei: In 
het begin huilde hij elke morgen als hij op 
school kwam. Nu niet meer. Hij gaat goed 
vooruit, is benieuwd naar wat we gaan 
doen en heeft de namen van de kleuren 
geleerd. Zo mooi om hem aandachtig te 
zien luisteren en werken. Matei komt uit 
een groot gezin dat erg arm is. 

Ianis is een vriendelijke jongen. Hij vindt 
het fijn op school. Hij houdt van het spelen 
met auto’s. Ook zijn twee zussen hebben 
op de kleuterschool gezeten. Zijn moeder 
voedt de kinderen alleen op. Zijn vader 
heeft het gezin verlaten, daar heeft Ianis 
veel verdriet van. Hij moet er soms van 
huilen op school. Ook is het gezin erg arm 
waardoor hij regelmatig met honger op 
school komt.

Als laatste wil ik graag vertellen over de 
zusjes Antonia en Anais: Antonia is een stil 
meisje dat alles goed observeert. Ze houdt 
van de knutselactiviteiten. Ik wil vragen 
of u voor haar wilt bidden: ‘s Nachts heeft 
ze last van slaapwandelen en gaat ze zelfs 
naar buiten. Haar moeder moet haar goed 
in de gaten houden. Op school is ze vaak 
moe. Anais: aan haar heb ik mijn handen 

vol. Ze vindt het moeilijk zich te houden 
aan simpele regels. Het beste werkt 
het als ik 1 op 1 met haar werk. Ik denk 
dat ze aandacht mist van haar moeder 
door de gezinsomstandigheden. Met de 
kerstviering gaf ik haar de taak om voor 
het kindje Jezus in de wieg te zorgen. Daar 
ontdekte ik hoe zorgzaam ze is: Ze was 
gefocust en bakerde de pop liefdevol in. 
Dat zijn kostbare momenten voor mij!

Ik kan nog veel meer vertellen over de 
kinderen maar dat bewaar ik voor een 
volgende keer! Ik wil afsluiten met de 
vraag of u voor de kinderen en voor ons 
wilt bidden. Het is mijn verlangen dat de 
kinderen zullen ervaren dat ze kostbaar en 
geliefd zijn in Gods ogen.

Uw hulp gevraagd

Diverse ouders hebben moeite om eten te 
kopen voor de kinderen. Lăcrămioara wil 
ze graag helpen met voedselpakketten. 
Ook is de schoollaptop aan vervanging toe 
en zou ze graag nieuw buitenspeelgoed en 
tuingereedschap (voor de aanleg van een 
groentetuintje voor de kinderen) willen 
aanschaffen.

Uw gift is van harte welkom op: NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief o.v.v. Kleuterschool Slobozia (centencode 02)

Column
Viki Antal
Evangelist Jeugdwerk Beregowo, Oekraïne

‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, 

dat zij uw goede werken zien en uw Vader, 

Die in de hemelen is, verheerlijken.’

   Mattheüs 5:16

‘En laat de vrede van God heersen in uw 

harten, waartoe u ook in één lichaam 

geroepen bent; en wees dankbaar.’

   Kolossenzen 3:15

Deze teksten uit Gods Woord zijn de waar-
heid. Dit is wat God mij vertelt: Om mijn licht 
te laten schijnen en dankbaar te zijn. Maar
dat is niet altijd gemakkelijk. 

Toch vraagt God dit van mij. Of het nu een 
tijd van vrede of oorlog is, het maakt niet uit. 
Het is makkelijk om te stralen en dankbaar 
te zijn als de dingen goed gaan. Maar nu we 
nog geen licht aan het einde van de tunnel 
zien, valt het niet mee. Ik kom bij gezinnen 
thuis waar ik bittere armoede zie. Ik ben veel 
gewend maar het raakt mij diep om de 
ellende te zien bij kinderen thuis. 

Ik ben dankbaar dat ik voedselpakketten mag 
uitdelen aan deze gezinnen en ik bid om kracht 
om Gods vrede en licht uit te stralen naar deze 
mensen. Wilt u bidden voor mij, de gezinnen, 
kinderen en om het einde van de oorlog?

Uw hulp gevraagd 

De oude (gerepareerde) boiler van Viki is 
kapot. Graag zouden wij haar helpen met een 
nieuwe boiler. Kosten: € 600.

Uw gift is van harte welkom op: NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief o.v.v. Boiler Viki Antal/Jeugdwerk (centencode 05) Anais

Gezinsbezoek Viki

Antonia
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Ouders vinden bij ons de nodige hulp voor de educatie van hun kinderen. Op 

de kleuterschool van Casa Lumina worden de kinderen elke dag geholpen op 

verschillende gebieden, zoals: het ontvangen van schoolmateriaal, hun algemene 

en sociale ontwikkeling, spelen met het speelgoed en met elkaar, etc.

Vruchten van de kleuterschool Casa Lumina
Kleuteronderwijzeres Alina Andor vertelt:
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Corina Hendre is één van de kinderen die bij ons 

op de kleuterschool is geweest en ook verder 

geholpen is met de huiswerkbegeleiding en 

overige opvoedkundige hulp. Ze was een 

goede leerling. Nu heeft ze haar eigen gezin 

en kwam haar zoontje Kevin ook naar onze 

kleuterschool. Corina werkt in een fabriek waar 

ze door haar baas zeer gewaardeerd wordt 

omdat ze serieus haar werk doet. Ze koos 

ervoor om haar kind naar onze kleuterschool 

te brengen omdat ook hij zich veilig, geliefd 

en gewaardeerd zou voelen. Deze moeder, die 

mijn leerlinge was, was altijd dankbaar. Altijd 

zei ze: “Dank je wel”. 

Het doet mij goed om de kinderen te zien 

opgroeien en het is hartverwarmend als 

ze ons later bedanken voor de hulp die ze 

kregen.

Ik dank God uit de grond van mijn hart dat 

ik deel mag uitmaken van het team van 

Casa Lumina en voel me vereerd dat ik ze 

mag vertellen hoeveel God van ze houdt. 

Dat is het mooie van de programma’s van 

Casa Lumina, dat kinderen horen over de 

liefde van God.

Uw hulp gevraagd

Voor de kosten van de kleuterschool en 

hen te voorzien van de hulp die zij nodig 

hebben, vragen wij naast gebed of u wilt 

overwegen om vaste sponsor te worden. 

Elke gift is van harte welkom.

En niet te vergeten ontvangen zij een 

warme maaltijd. Vooral de warme maaltijd 

is heel belangrijk. Kinderen leren niet goed 

op een lege maag en vaak is de maaltijd die 

ze bij ons krijgen de enige goede maaltijd.

Onze hulp heeft grote invloed gehad op de 

kinderen die onze kleuterschool inmiddels 

hebben verlaten. Ze zeggen nog steeds dat 

zij dankbaar zijn voor de kleuterschool. Nu 

kregen zij toegang tot onderwijs, omdat 

ouders normaal gesproken moeten betalen 

voor het onderwijs van hun kinderen. 

Ook de ouders zijn heel dankbaar dat hun 

kinderen middels onze programma’s de 

nodige hulp hebben gekregen.  

Ik kan echt zeggen dat onze hulp in veel 

situaties een reddingslijn voor hen is 

(geweest). Naast alle hulp die ze krijgen, 

horen ze ook dat God veel van hen houdt. 

Ook hebben ze vrienden gemaakt. Nog 

steeds proberen we oog te hebben voor 

elk individueel kind en ze te ondersteunen 

waar we maar kunnen.

Uw gift is van harte welkom opNL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief o.v.v. Casa Lumina (centencode 03)

Groepsreis Rhoon naar Casa Lumina

Het team van Casa Lumina is dankbaar en blij dat ze na enkele 

jaren weer een team mogen verwelkomen. Wat een zegen van 

God! Eind april hopen 16 mensen uit Rhoon naar Casa Lumina 

te gaan. Ze gaan gezinnen bezoeken, uitjes organiseren voor 

de kinderen en evangeliseren in een zigeunerdorp. De groep is 

enthousiast bezig met mooie acties om te kunnen voorzien in 

alle kosten. Wilt u bidden voor alle voorbereidingen?

www.instagram.com/casa_lumina_rhoon 

Monica en Kevin: Multumesc! Dank u wel!


