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Vind rust in Jezus!

“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast 

zijt, en Ik zal u rust geven.” 

   Matt. 11:28

Er is geen twijfel dat dit vers erg persoonlijk is 
voor eenieder die het leest.
Jezus doet een genadige uitnodiging en 
geeft vervolgens een mooie belofte. “Komt tot 
mij” is de uitnodiging, en “Ik zal je rust geven” 
is de belofte.

Rust is gedefinieerd als “vrede, gemak en 
verfrissing.” De bijbel spreekt zeer lovend over 
rust. Het wordt vaak herhaald door de hele 
Schrift en het begint al bij de schepping in 
Genesis 1 en 2. We zien dat God zes dagen 
achter elkaar schiep en Hij rustte op de 
zevende dag.

Net zoals ons lichaam fysieke rust nodig 
heeft, hebben we ook geestelijke rust nodig. 
De geestelijke rust die God ons geeft is 
vergeving van zonde en het eeuwige leven. 
We kunnen allemaal uitgeput raken in ons 
dagelijks leven, en dan hebben we de rust 
nodig die alleen God ons kan geven. Deze 
rust is te vinden in het verlossingswerk van 
Christus. Geen schuld en geen veroordeling 
meer. Het gewicht van onze zonden is 
opgeheven en de last is weggenomen. 
De zware last is weg, net zoals de grote, 
zware steen weggerold is op de bewuste 
Paasmorgen.

“Allen, die vermoeid en belast zijt”; Bent u 
dit? Zit u vast in de tirannie van de huidige 
tijd met zijn oneindige druk en dagelijkse 
beslommeringen? Bent u overweldigd door 
het leven en door de omstandigheden? 
Ervaart u fysieke, mentale, geestelijke of 
emotionele uitputting?

Als dit zo is, dan spreekt Jezus ook tot u 
vandaag! Hij nodigt u uit om bij Hem te 
komen en de rust te ontvangen die Hij gratis 
aanbiedt.

Rust voor onze ziel kan alleen gevonden 
worden door geloof, door een relatie met 
Jezus. Omdat we geschapen zijn door God 
om in een liefdevolle relatie met hem te 
leven. Kom snel, stel niet uit.

Marcella Burzo (Voorzitter bestuur CR) 
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Vruchten van de 
kleuterschool Casa Lumina
In de vorige editie van onze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de vruchten van 

de kleuterschool. In deze editie willen we u nog twee voorbeelden geven van hoe het 

werk in het leven van de kinderen heeft doorgewerkt.

Doordat Casa Lumina de ouders helpt 
met de aanschaf van alle benodigde 
schoolmaterialen voor het naar school 
gaan (maar ook kleding en schoenen) 
hebben deze kinderen toegang tot het 
onderwijs. Zonder deze hulp zouden de 
ouders dit niet kunnen betalen. Daarnaast 
wordt er elke dag een warme maaltijd 
verzorgd. Helaas is het niet voor ieder kind 
vanzelfsprekend thuis een warme maaltijd 
te krijgen. Daarnaast vind de kleuterjuf het 
heel belangrijk om over God en de Bijbel te 
vertellen. Het is belangrijk dat de kinderen 
weten dat God van hen houdt en naar hen 
omziet.

Een goede basis is heel fundamenteel in 
een mensenleven. Door de stabiele en 
veilige omgeving, die de kleuterschool de 
kinderen biedt, hebben ook Alex, Emanuel 
en Diana een goede start gekregen. 

Alex Szabo heeft op de kleuterschool 
gezeten en is nu zijn studie aan het 

afronden. Daarnaast werkt hij in de bouw. 
Alex brengt nu zijn neefje Sebastian naar 
de kleuterschool. Omdat hijzelf een goede 
ervaring heeft gehad op de kleuterschool 
vind hij het belangrijk dat zijn neefje deze 
kans ook krijgt.

Twee andere kinderen zijn Emanuel en 
Diana, dit zijn de kinderen van onze 
oud-collega Monica. Zij is jaren geleden 
omgekomen tijdens een auto-ongeluk. 
Emanuel was toen nog maar 7 jaar oud en 
Diana 12 jaar oud. Het is een moeilijke tijd 
voor hen geweest, maar ze slaagden erin 
om deze beproeving te overwinnen, omdat 
ze veel van hun moeder hielden. 
Emanuel is nu volwassen en werkt als chef-
kelner. Hij is daar erg trots op. Diana werkt in 
het buitenland. Emanuel brengt de dochter 
van Diana, Alessia, naar de kleuterschool. 
Vanaf september komt Alessia naar school. 
Ze leert goed en komt graag naar de 
kleuterschool. Zowel Diana als Emanuel  
willen de positieve ervaring die zij in Casa 
Lumina hebben gekregen doorgeven aan 
het dochtertje van Diana. Helpt u ons mee 
om dit mogelijk te maken?

U kunt meehelpen door gebed of 
maandelijkse sponsor te worden van Casa 
Lumina!

Team Children’s Relief.: Gevraagd: Gift voor 
de aanschaf van schoolmaterialen en kleding 
voor de kinderen en maandelijkse kosten voor 
de school!

Uw gift voor het team is van harte welkom op: 

NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief 
o.v.v. Casa Lumina (centencode 03)
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Het is alweer een tijdje geleden dat we u over de situatie van het Familiehuis 

hebben geïnformeerd. Er zijn ondertussen de nodige wisselingen geweest. 

Ivanka is 18 geworden en heeft het huis verlaten.  Ze is inmiddels getrouwd 

met Victor en zij verwachten hun kindje in juni dit jaar.

Familiehuis Beregowo

 Stichting Children’s Relief 
 is verbonden met 
 OostEuropa Zending/
Christian Care East West
Postbus 2026, 2930 AA Krimpen a/d Lek
Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen a/d Lek

+31 (0)180 - 52 19 66 
info@childrensrelief.nl  
www.childrensrelief.nl

KvK: 24416473

  Children’s Relief

Giften/legaten

IBAN: NL93 INGB 0000 0035 84  | BIC (Swift) Code: INGBNL2A
IBAN: NL38 RABO 0133 3766 99 | BIC (Swift) Code: RABONL2U

t.n.v. Stichting Children’s Relief, Krimpen a/d Lek
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Haar broertje, Pavel is door een familie 
geadopteerd. Dat is heel goed nieuws.
Blijven dus nog over; Karmelita en Dianna. 
Beiden doen het goed op school. Dianna 
hoopt dit jaar haar school af te ronden. 

Door het maatschappelijk werk zijn vier 
kinderen van een gezin uit de ouderlijke 
macht ontheven. Hun moeder is overleden 
en hun vader is verslaafd aan de alcohol. 
Derhalve kwamen zij in een weeshuis 
terecht. De familie Birta heeft hen 
opgenomen in het familiehuis.

Het gaat om:
Bogdan; hij is 5 jaar oud, heel vriendelijk 
en een beetje schuchter. Hij heeft een 
mooie naam; zijn naam betekent: van God 
gegeven.

Zhana; zij is 7 jaar oud en een beetje 
gesloten. Maar ze wordt langzaamaan wat 
opener in het contact.
Vasil; hij is 8 jaar. Hij is dol op lezen.

Vanessa; zij is nu de oudste en 10 jaar. Zij is 
een soort moeder voor de andere drie.

Afgelopen december zijn ze in het 
Familiehuis komen wonen. Het was wel 
wennen voor ze, maar inmiddels zijn ze 
helemaal gewend aan het leven in hun 
nieuwe gezinssituatie en voelen zich al meer 
en meer thuis. Op de foto ziet u het nieuwe 
samengestelde gezin. Helpt u mee om deze 
kinderen een fijne en warme gezinssituatie 
te laten ervaren in het Familiehuis?

Uw gift voor het team is van harte welkom opNL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief o.v.v. Familiehuis (centencode 04)

Uw gift voor het team is van harte welkom opNL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief o.v.v. Arendsnest (centencode 06)

Het is ook alweer even geleden dat we iets gedeeld hebben over het Arendsnest. 

Bij deze wat nieuwe informatie over het high-care project. Er is veel veranderd sinds 

het begin van de oorlog. Het high-care project loopt nu anders dan daarvoor. 
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Nieuwe aanpak en 
nieuwe projektleider

De groep kinderen komt 4 dagen per week. Het aantal kinderen 
is nu zeer stabiel (14-18 kinderen), vooral de laatste 6 maanden. 
Eerst was er een apart team van medewerkers voor de high-care. 
Nu doen de medewerkers van de dagopvang hun uiterste best om 
de kinderen met hun huiswerk te helpen. 

Vorige maand ontving het kinderdagverblijf verschillende 
pakketten met gebruikte kleding en schoenen van lokale mensen. 
In deze pakketten zaten meer spullen voor jongens dan voor 
meisjes, maar de projectleider zei dat ze alle “cadeautjes” goed 

hebben kunnen verdelen onder de kinderen. We zijn hier heel 
dankbaar voor.

De mensen waar we dit van kregen, kennen we niet, maar ze 
hoorden over ons project van Hajnalka. Sinds november vorig jaar 
is ze de officiële projectleider van het kinderdagverblijf en het high-
care project. Door persoonlijke omstandigheden en mede door de 
oorlog heeft de vorige projectleider ervoor gekozen ander werk te 
gaan doen.

In 2022 is Hajnalka bij het Arendsnest gekomen (zie foto). Ze werkte 
in het begin alleen samen met de kok. Het is voor haar allemaal 
nog erg nieuw, maar ze leert snel. We zijn heel blij met haar. In een 
eerdere editie hebben we om gebed hiervoor gevraagd. Wij danken 
u hartelijk voor uw trouwe gebeden.

Op dit moment zijn er 3 stabiele (o.a. Hajnalka) medewerkers en 
2 extra medewerkers in de dagopvang en het high care project. 
Deze twee werknemers zijn jonge studenten van de plaatselijke 
universiteit. Volgende keer zullen we u meer vertellen over de 
dagopvang.


